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Kampverslag 
Rakwi

Eindelijk was het zover, eindelijk mochten we terug op kamp. 20
enthousiaste rakwi’s en 4 minstens even enthousiaste leiding konden de
bus op stappen naar Ruiselede. 
Bij aankomst was het direct een goed plekje zoeken in de slaapkamer en
je klaarmaken voor de eerste overheerlijke maaltijd die onze kokskes
voorzien elke dag. De dag erna konden we echt beginnen met spelletjes
spelen, het kampgevoel begon ons lichaam in te geraken. 
Een speciale dagtocht, leidingswissel en massaspelen later was het tijd
voor de kristalletjes om de kampplaats te betreden. Aspi gaf die dag
stage aan Rakwi, wat betekende dat wij onze favoriete leden een hele
dag moesten missen. Al een geluk mochten we de volgende dag met onze
leden terug op dagtocht. Een wandeling van 7 kilometer, met zen alle
van de glijbaan en een busrit later, kwamen we terug naar de
kampplaats om te genieten van de vol-au-vent. 
Een paar dagen later was het eindelijk weer zover, het feestmaal. De
kokskes hebben weer alles uit de kast gehaald om misschien wel het
beste feestmaal ooit te regelen voor ons. Volgeladen met nieuwe energie,
was het tijd voor wat minder smakelijk eten, tijd voor de doop. Flauw
zijn kennen de rakwi’s niet, tijdens de doop hebben we gezien dat de 20
leden volledig Rakwi-waardig zijn.
Het einde van het kamp is daar. De acteer skills van de leiding werden
een laatste keer boven gehaald, de leden lieten aan de rest van de chiro
hun geweldige dansjes zien tijdens de bontering en het kampvuur werd
aangestoken.
Na een kamp vol mooie herinneringen, was het tijd om afscheid te
nemen en een nieuw Chirojaar in te gaan. We weten dat jullie ons gaan
missen, maar dat is oké, wij gaan jullie ook heel hard missen!

D A N K U, DANKU Rakwi!!!    xxx Nathan, Tibe, Isabelle, Jure



De bus was 1 uur te laat maar we speelden
spelletjes tijden het wachten en dat was al heel
leuk. Toen we aankwamen hebben we lekkere
hotdogs gegeten. We hebben ook veel leuke
spelletjes gespeeld (bom, kruisvlaggenstok, de
verraders...). We zijn op dagtocht geweest naar
een meer met een opblaasparcours. De dag erna
speelden we massaspelen en in de namiddag
was het leidingswissel. Aspistage was ook echt
heel leuk met toffe spelletjes! 2-daagse vond ik
echt heel leuk, we waren naar springkastelen
geweest en daarna hebben we VR-games
gespeeld. In de avond hebben we pizza gegeten
en geslapen op een camping. De tweede dag van
2-daagse zijn we gaan zwemmen in een meer bij
de camping. Het feestmaal was lekker en er was
zeker genoeg! De kokskes hebben heel lekker
gekookt dit kamp! Het was echt een heel leuk
kamp en ik mis het nu al!

Runa-Tito-2024
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K E T I



Bestekspel: het leuke spel waarbij we
allemaal opdrachten moesten
voltooien om zo geld te verzamelen en
ons bestek te kopen :)

Dropping: voor sommige hun eerste
voor andere hun tweede keer. We
werden gedropt en moesten van
plaats naar plaats gaan.

Honkopoly: monopoly en honkbal
ineen. Een spel waarbij soms discussie
ontstaat.

Leidingswissel: even een namiddag
zonder de leiding die we al heel het
jaar hebben. Die namiddag hebben wij
een spel gespeeld waarbij we het
moesten opnemen tegen een ander
team. Het was super leuk!!

Raften en plopsaland: deze 2
activiteiten waren onze 2-daagse. De
1st dag gingen we naar plopsaland en
hadden we een fast pass. De 2de dag
zijn we naar de zee geweest om te
raften.

Doop: Jolien had dit jaar de doop
gemaakt. Het begon al heel vies met
de rotte eieren. Daarna moesten we
ook nog salsa uit iemand zijn navel
eten. 

Temptation: dit is een van de spelletjes
dat we hebben gespeeld. We werden in
duo’s geplaatst en moesten zoveel
mogelijk winnen om zo tattoos te
verdienen.

Waterparcour: met de dagtocht gingen
tito, keti en aspi naar een waterparcour.
Zeer vermoeiend maar wel leuk

Highlandgames: dit zijn spelen die ze
in Schotland doen. Wij moesten met
balken en een bierbak gooien, tegen
elkaar vechten, …

De mol: iedereen kent de mol wel van
tv. Dit hebben wij in real life gespeeld.
De leukste opdracht was degene
waarbij we morsecode moesten
gebruiken.

Drugsspel: in de avond deed iedereen
een avondactiviteit. Bij ons was dit een
keer een drugsspel. Tijdens dit spel zijn
we te weten gekomen dat we dezelfde
avond op dropping vertrokken.

Kampvuur: de allerlaatste activiteit dat
we doen met heel de chiro samen.
Samen bij het kampvuur, lekker gezellig.

Massaspelen: elk jaar op kamp spelen
we met de hele chiro spelletjes. Dit jaar
zijn er weer veel gewonden gevallen.

Ketishow: tijdens dit spel moesten we
bewijzen wie de beste keti was.

Tenten: nadat keti en aspi waren
aangekomen met de fiets, moesten wij
direct in actie schieten, want tito, keti en
aspi slapen in tenten. De tenten
stonden heel snel recht en ook de
eettent ging vlotjes.



Dag 1, 20 juli:

Op dag 1 zijn we rond 9 uur met de fiets vertrokken vanuit Stabroek richting
Diest. Na een 100-tal kilometer fietsen kwamen we aan op een veld van een
boer waar we onze tenten mochten opzetten. We maakten er nog een gezellige
avond van en kropen daarna in onze tent na een vermoeiende dag.

Dag 2, 21 juli:

Dag 2 begon met het laatste stuk fietsen richting de kampplaats in Ruiselede.
We verkenden de kampplaats, maar het was dan alweer snel om er in te
vliegen en de kampplaats klaar te maken voor een prachtige 10 dagen. 's
Avonds genoten we van de paprika soep en de hotdogs waarna het tijd was om
in bed te kruipen na 2 vermoeide dagen.

Dag 3, 22 juli:

Op de “eerste” echte dag van het kamp werden ‘s morgens zoals elk jaar de
diensten ingeleid. We werden verdeeld in dienstgroepen en er wordt met deze
groepen elke morgen gespeeld om de taken van de dag te verdelen. Voor de
rest was het een van de weinige dagen met gewoon spelen op de kampplaats.
We dachten dat we een rustige avond tegemoet gingen, tot we te horen kregen
dat we gedropt werden. We werden met de auto afgezet in een dorpje waar
geen kat te zien was en was dus de enige optie om onder een afdak te slapen.

Dag 4, 23 juli:

Na een woelige nacht op de stenen zetten we onze tocht verder richting de
plaats waar we onze dagtocht hielden samen met Tito en Keti. We zaten aan
een plas waarop een Wipe Out lag waarop we ons uurtje konden uitleven.
Spijtig genoeg regende het en moesten we onze dagtocht vroegtijdig staken,
we reden met de bus terug richting de kampplaats. We sloten onze dag af na
de dagtocht met het typische stoofvlees met friet.

Dag 5, 24 juli:

Op dag 5 stonden in de voormiddag de massaspelen op de planning, waarbij
we met iedereen samen een spel spelen. In de namiddag is er dan altijd in
combinatie met de massaspelen de leidingswissel, waarbij we leiding kregen
van leiding van andere groepen.

Kampverslag Aspi



Dag 6, 25 juli:

We zitten in de helft van het kamp en dat betekent dat vandaag de kristalletjes
aankomen. Voor ons betekent dit dat de stage op het menu stond. Hierbij
konden we proeven van wat dat juist inhoudt, leiding geven. We verdeelden
ons in 3 groepen en kregen dan in de voormiddag, namiddag en avond 1
groep: Speelclub, Rakwi, of Tito.

Dag 7, 26 juli:

Dag 7 is de dag dat we op 2-daagse vertrokken, we wisten nog niet wat we
gingen maar hadden er in ieder geval veel zin in. We vertrokken met de trein
richting Sint-Niklaas waar we nog een stuk moesten wandelen naar de locatie,
namelijk een kartbaan. Een activiteit die nooit teleurstelt en zeker deze keer
ook niet. Hierna keerden we terug naar onze slaapplaats op de
camping van de blaarmeersen. We zetten onze tent op en vertrokken richting
de Gentse Feesten. Hier genoten we van de muziek en maakte er nog een
gezellige avond van.

Dag 8, 27 juli:

We ontwaakte op dag acht, na een beetje te kunnen uitslapen, rustig op de
camping en vertrokken opnieuw richting Gent. We aten iets en zette daarna
onze weg terug richting station waar we iets dronken op café en daarna de
trein terug pakte richting de kampplaats. Eenmaal daar aangekomen, werden
we ontvangen door de oud-leiding die op bezoek kwam. Spijtig genoeg kon
‘s avonds onze cantus niet doorgaan, maar hielden we alles voor de pyjama
party van morgen.

Dag 9, 28 juli:

Op dag 9 speelden we nog een spel op kamp en sloten de dag af met een
pyjama party.

Dag 10, 29 juli:

Het kamp nadert bijna zijn einde en dat betekent ‘s middags het feestmaal.
Hierbij laten onze fantastische koks hun van hun beste kant zien om opnieuw
een prachtige maaltijd op tafel te krijgen. Zoals elk jaar was het dit jaar weer
volledig in het thema van het kamp, namelijk “het theekransje van Alice”. Het
bestond uit allemaal verschillende kleine gerechten die allemaal heerlijk
waren. ‘s Avonds kwam dan het grote moment voor de tweedejaars aspi’s
namelijk de grote vergadering waarin we te weten kwamen aan wie we
volgend jaar leiding gaan geven. Na een paar uur vergaderen kwamen we eruit
en hadden we een leidingsverdeling.



Dag 11, 30 juli:

De laatste volledige dag van het kamp is aangebroken en dat betekent
opruimdag. Alles moet afgebroken worden en dat op de warmste dag van het
kamp. Dat was niet makkelijk maar het is toch allemaal gelukt. Tegen de
avond sloten we af met de bonte ring waarbij elke groep het beste van
zichzelf mocht geven om zo een prachtige show te creëren. Na de bonte ring
gingen we met z'n allen aan het kampvuur zitten. Er werden de nodige
bedankjes gegeven, de leiding en aspi’s die stopten werden aangekondigd en
het nodige traantje weggepinkt waarna het grote moment aanbrak, de
aankondiging wie welke leiding wordt van welke groep. We sloten de
avond nog gezellig af rond het kampvuur.

Dag 12, 31 juli:

Op de laatste dag stonden we met kleine oogjes op. We ruimden de laatste
zaken nog op en verlieten de kampplaats met de bus om terug richting
Stabroek te vertrekken. We werden onthaald door de ouders op het
marktplein, waarbij een heel mooi kamp tot zijn einde kwam.

Hierbij wil ik ook nog een paar bedankjes doen.
Eerst en vooral Diete en Jef, voor het prachtige kamp en voor een herinnering
om nooit meer te vergeten.
Dan ook alle andere aspi’s, een heel fijne groep waarmee we samen voor een
prachtig kamp hebben gezorgd.
De kampleiding die het kamp allemaal in goede banen heeft geleid.
De andere leden en leiding hebben mee voor een fantastisch kamp gezorgd.
En dan last but not least de kokskes, die elke dag voor 4 maaltijden hebben
gezorgd die altijd fantastisch waren.

Bedankt iedereen!

Dit was het laatste kamp als lid, heb er de afgelopen 12 jaar echt van genoten
en heb heel veel goesting om volgend jaar een nieuw hoofdstuk te beginnen
als leiding.

Groetjes

Maarten

Aspi, Ruiselede 2024



L E I D I N G :  K A M P - A L F A B E T
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K O K S K E S
Het weer was ons al beter gezind dan vorig jaar, waardoor we met onze zonnebril richting
Ruiselede vertrokken. 

In een brasserie in de buurt van onze kampplaats lieten we ons nog een laatste keer
bedienen door het vriendelijke personeel en genoten van een lekker maal. 

De opbouw verliep vlot, mede dankzij onze twee nieuwe koks: Hannes en Jelke.
Na jaarlijkse gewoonte eindigden we de dag met paprikasoep en hotdogs.

Ondanks het hele warme weer, smulden de kinderen van het eten. Ook de nieuwe ‘Pasta
Kristal’ viel in de smaak. 

Onze vrije momenten stonden veel in teken van het voorbereiden van het feestmaal,
voornamelijk dan de versiering en de aankleding ervan. We waren dan ook erg
enthousiast wanneer dit moment aanbrak. 



Het feestmaal ging dit jaar ‘s middags door i.p.v. ‘s avonds. In thema van Alice in
Wonderland werd er een high tea gemaakt, waarbij er één heel lange tafel werd gemaakt. We
zorgden voor heel veel hapjes, zoetigheden, ice tea en warme dingen die gebracht werden op
leuke borden, etagères, kopjes,… Zelfs met de extreme hitte die dag, was het nog steeds een
groot succes. 

Daarnaast werd er tijdens het kamp onder de mannelijke koks afgesproken om hun snor te
laten staan. Dit zorgde voor grappige momenten. 

Het kamp vloog zoals gewoonlijk weer voorbij en werd afgesloten met een leuke bonte
avond en kampvuur. Ook werden we alweer in de bloemetjes gezet naar jaarlijkse
gewoonte, waarvoor dank!



K A M P M E N U



K A M P  I N  G E T A L L E N
Dit jaar gingen we met          op kamp, waarvan          leden,       leidsters,     leiders,
vfvkokskes,     kokskindjes en    kampleiders. Keti en Aspi vertrokken    dag vroeger, op
juli. Zij hebben         km afgelegd met de fiets terwijl het       °C was. ER zijn toen dus zeker
1952150      zweetdruppels gevallen!  De dag nadien vertrokken speelclub, rakwi en tito op
kamp met de bus die     uur te laat was. Toen zij aankwamen op de kampplaats hadden de
keti’s en aspi’s al zo hard gewerkt dat er al    slaaptenten en    grote eettent opgezet waren.
‘s Avonds was het tijd voor de eerste echte kampmaaltijd waarbij we         hotdogs gegeten
hebben.
Tijdens het kamp was iedereen zo enthousiast aan het spelen waardoor er enkele gewonden
gevallen zijn en er dus     keer naar de dokter gereden is. Er zijn op kamp ook     tanden
uitgevallen.      dagen lang hebben onze kokskes de lekkerste maaltijden voor ons
voorzien! We hebben          liter soep,         broden,         fishsticks,      kg appelmoes en
kg aardappelen verorberd. Onze kokskes hebben         eieren,       kg pasta,       kg ajuin en
kg frieten gebruikt voor de overheerlijke maaltijden. Zij zorgden ook bijna iedere dag voor
een lekkere boterham met choco als    -uurtje. Hiervoor hebben zij       kg Boerinnekeschoco
gebruikt.
We zijn ook     keer op dagtocht geweest. Tijdens deze ochtenden kregen we spek en ei
voorgeschoteld als ontbijt. De kokskes hebben hiervoor       kg spek gebakken. Voor ‘s
middags namen we een lunchpakket mee. Hiervoor hebben we          sandwiches gesmeerd. Er
werden ook          lolly’s voorzien. 
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K A M P  I N  G E T A L L E N
Tijdens het kamp was er    reusachtig feestmaal voorzien. Er was een      -meter lange tafel
voorzien met de lekkerste hapjes. Tijdens deze high-tea lagen er         scones,         Pistolets,
250    poffertjes,       croqueskes,          tomaat-mozarellaprikkers,        wraps met zalm en
kruidenkaas,          kippenspiesjes,          bitterballen,          bruchetta’s,          stukjes cake, 
500    stukjes koude groenten,          koekjes en       kg rijstpap op de tafel. We konden ook
smullen van       liter home-made ice tea en 25   liter chiro-champagne. Iedereen had zijn
buik dus helemaal rond gegeten na deze overheerlijke maaltijd!
Tijdens het kampvuur zijn er             tranen gevallen voor de     leiding die gestopt zijn,
maar er staan ook     nieuwe leiders en    nieuwe leidsters met volle goesting klaar om te
beginnen aan het nieuwe chiro-jaar! 
Het waren dus      geweldige kampdagen,     heel leuke kampdans,     plezante toneeltjes en
natuurlijk oneindig veel plezier.
           x dankuwel aan iedereen om er weer een fantastisch kamp van te maken!
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K A M P G A N G E R S



K A M P F O T O ’ S
De kampfoto’s en kampfilm kan u vrijdagavond 30 augustus 
komen bezichtigen tijdens ons Startweekend. Onderaan in 
de afterbivak kan u hierover meer informatie vinden.

Daarna sturen we in de loop van september een mail met een URL waarmee u de kampfoto’s
online kan bekijken. De foto’s kunnen alleen bekeken worden via deze link en kunnen
dus niet zomaar door iedereen op het internet worden gevonden. Natuurlijk mag u de
foto’s tonen aan tantes, nonkels, grootouders, … maar let op: respecteer de privacy van
iedereen en zet de link/foto’s nooit zomaar openbaar online.



V E R L O R E N
V O O R W E R P E N

Het is iedereen al wel eens overkomen: na een kamp thuiskomen met een valies die veel
groter of net heel wat kleiner is geworden. Jammer genoeg heeft je koffer hier weinig mee
te maken. Er is namelijk iets gebeurd met de inhoud. Meestal geraken je spullen niet veel
verder dan de koffer van je buurman, maar heel af en toe slagen ze er zelfs in om van
tent/kamer te verwisselen. Resultaat? Het uitladen van je koffer is net een
ontdekkingstocht! 

Ben jij spullen tegengekomen die niet van jou blijken te zijn? 
Neem deze voorwerpen dan zo snel mogelijk mee naar de Chiro en bezorg ze aan jouw
(splinter nieuwe) leiding. 

Zijn jouw spullen niet opnieuw naar huis meegekomen? 
Elke zondag van september leggen we alle verloren voorwerpen open voor het
Chirolokaal. Kom dus gerust een kijkje nemen! 
Alle voorwerpen die eind oktober nog steeds niet bij 
hun eigenaar zijn geraakt, schenken we weg 
aan kinderen die ze hard nodig hebben.



Als laatste willen we iedereen bedanken die er mee voor heeft gezorgd dat dit kamp opnieuw
eentje was om niet te vergeten:

De chauffeurs die onze spullen veilig in Ruiselede hebben afgezet en nadien ook weer
mee naar Stabroek hebben genomen.
Alle helpende handen die geholpen hebben bij het in- en uitladen van de camion.
Alle leiders en leidsters die erin zijn geslaagd om van deze elf dagen een fantastisch
kamp te maken.
Onze groepsleiding, Kai en Jef, om dit geweldige kamp samen voor te bereiden.
Onze kokskes, Sibert, Liesa, Lore, Tom, Lars, Isabelle, Hannes, Jelke en Wiljan die elke dag
opnieuw voor super lekker eten zorgde!
Onze kampleiders, Paulien en Ruben, die hielpen waar nodig en zorgden dat niemand
iets te kort kwam.
En tenslotte al onze leden die mee dit geweldige kamp gemaakt hebben

D-a-n-k-u, Danku!!!! 

D A N K U W E L !



S T A R T W E E K E N D



S P O N S O R S


